
Dagwandeling of korte fietsroute 
het "NATUURVRIENDENPAD" - 21 km 
(versie 2025-v01) 

 

Het "NATUURVRIENDENPAD" is een korte fietsroute, ook bruikbaar als dagwandeling, die je laat kennismaken met de 

mooie natuur en enkele bezienswaardigheden in de ruimere omgeving van Oostende. 

Wees voorzichtig in het verkeer, al wandel of fiets je meestal langs rustige (en waar mogelijk autovrije) wegen. 

Zoals elk van de 3 Natuurvriendenpaden start (en eindigt) ook deze fietsroute of dagwandeling aan het monument van de 

Natuurvrienden (afdeling Oostende). 

Ons monumentje is een wegwijzer die de startrichting van onze 3 paden aanwijst. 

Het staat aan het einde van de parking aan de Bosweg/Groendreef, aan de rand van het Oostendse Maria Hendrikapark 

(in de volksmond beter gekend als "´t Bosje"). 

 

Lees ook vooraf "Introductie: de 3 Natuurvriendenpaden in Oostende", je vindt die eveneens op onze website 

https://www.denatuurvriendenoostende.be/ 

Deze genummerde routebeschrijving (zie hieronder) en de ".gpx" track van deze wandeling vind je op onze website 

https://www.denatuurvriendenoostende.be/ 

Met een ".gpx" track kan je het pad volgen op een wandel-GPS of in een kaart-app op je smartphone. 

Aanvullende info, waarschuwingen en wetenswaardigheden vind je zowel terug in de tekstuele routebeschrijving als in 

informatieve "waypoints" van de ".gpx" track. 

PS.: Soms zijn er door werken, ongevallen, wegafsluitingen, enz. onverwachte hindernissen waarop deze route (nog) niet 

voorzien is en waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn. 

 

In deze beschrijving worden de volgende symbolen gebruikt: 

Informatie   

Waarschuwing    

Bezienswaardigheid   

Tip of alternatief   

Richtingspijlen   

Originele wegwijzer  

  

https://www.denatuurvriendenoostende.be/
https://www.denatuurvriendenoostende.be/
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*1*   
De wandeling begint op het einde van de parking aan de 

Bosweg/Groendreef, aan de rand van het Oostendse Maria 

Hendrikapark ("´t Bosje"). 

Om te starten kijk je naar onze wegwijzer, het monument van 

de Natuurvrienden, en fiets of stap je naar rechts. 

Enkele meters verder sla je opnieuw rechtsaf, op een aardeweg 

evenwijdig met de parking. 

Snel kom je aan een straat, de Bosweg, waar je links indraait. 

Aan het eerstvolgend kruispunt neem je links de Gouwelozestraat en kort daarna sla je rechtsaf in de Beekstraat. 

Op het einde kom je aan een zijstraat, de August Vermelylenstraat, volg rechtdoor tot net voorbij die zijstraat en hou 

daar schuin rechts aan op het fietspad. 

*2* 
Volg het fietspad naar links en draai dan rechtsaf om via een 

tunnel de drukke Verenigde Natiënlaan te vermijden.  

Als je uit die tunnel komt, volg je links het (soms drukke) 

(tweerichtingsverkeer) fietspad tot aan verkeerslichten. 

*3* 
Aan de verkeerslichten steek je rechtdoor de straat over en 

wacht aan de overkant om naar links te kunnen afslaan. 

Gebruik de drukknop aan die verkeerslichten om zo de drukke 

Elisabethlaan veilig over te steken !  

 

 

*4* 
Volg de Gistelse Steenweg tot aan de derde straat aan je 

rechterkant, waar je SCHUIN rechts de Fresialaan inslaat.   

Aan het einde van de straat sla je rechtsaf de Zilverlaan in tot 

aan een rotonde. 

Gebruik het fietspad of voetpad rechts in deze brede  weg ! 
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*5* 
Aan die rotonde met de Stuiverstraat draai je in tegenwijzerzin 

mee om linksaf te slaan langs "De Schorre". 

"De Schorre" is een uitgebreid Stedelijk Sportpark, waar 

voetballiefhebbers, joggers en vele andere sportfanaten aan 

hun trekken komen. 

Je vindt er ook veel wandel-, fiets- en mountainbike-paden. 

Volg het fietspad rechts in de Stuivertraat (en naast 

voetbalvelden van de "De Schorre.  

Daar waar je een asfaltweg kruist, neem je schuin rechts (bijna rechtdoor) het aarden wandel- en fietspad. 

Hierna fiets of wandel je rustig tussen het groen door het uitgebreide sportpark "De Schorre". 

Dit sportpark ligt naast (en deels in) het Oostendse "schorrengebied", waar weidegrond dooraderd is met kleine kreken 

(schorren). 

Schorren zijn gebieden onder invloed van de getijdenwerking die enkel worden overstroomd bij springtij. 

*6* 
Volg dit kronkelend pad voorbij - NIET OVER - een brugje, langs 

de Schaperijkreek (aan je linkerkant) tot aan een asfaltweg.  

Aan die asfaltweg sla je linksaf in de Sportparklaan en neem 

dan direct rechts een aarden pad met speeltoestellen aan je 

linkerkant. 

De Schaperijkreek ligt nu aan je rechterkant. 

Blijf dit pad volgen (opnieuw voorbij - NIET OVER - een brugje) 

tot aan een splitsing. 

Aan die splitsing hou je schuin rechts aan, dit keer WEL OVER een brugje. 

*7* 
Volg een kort eindje mee langs een vijver (aan je linkerkant) tot 

net voor wielerpiste.  

Wielerpiste "Schorredroom" werd in 2005 ingehuldigd door 

Eddy Merckx, vroeger een welgekend meervoudig 

wielerkampioen. 

Volg mee met een korte bocht naar rechts.  

Opgelet: Hier is het pad tijdelijk erg smal ! 
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*8* 
Hou steeds rechts aan en je komt direct aan een weg in 

kiezelbeton.  

Hier verlaat je het uitgebreid Stedelijk Sportpark "De Schorre" 

langs een uitloper van de Steense Dijk en wandel of fiets je 

naast volkstuintjes. 

Hier sla je opnieuw rechtsaf. 

Opgelet voor de paaltjes !  

Pas op: Voorbij die paaltjes kun je opnieuw een auto 

tegenkomen ! 

*9* 
Volg deze weg tot bij de eerste huizen van het pittoreske 

"Stene Dorp". 

Vroeger was Stene een zelfstandige gemeente maar sinds de 

fusie deelgemeente van Oostende, toch nog steeds een waar 

"dorp in de stad". 

Aan dit kruispunt staat een wit hoekhuis, versierd met een 

windwijzer in de vorm van een molen en met tekeningen van 

Tijl en Nele. 

Aan de overkant staat een Duitse bunker (veldbatterij 

Stützpunkt) uit de tweede wereldoorlog. 

Aan dit kruispunt sla je links de Schorredijk in om direct daarna rechts in te draaien in een smal asfaltpad, het 

Provinciegeleed. 

Opgelet voor het paaltje in 't midden ! 

*10* 
Volg dit pad tot het einde. 

Onderweg zie je aan je linkerkant reeds de toren van de  

St-Annakerk van Stene waar we straks nog voorbijkomen. 

 

Iets verder (net voor het einde van het pad) passeer je aan je 

linkerkant de (wiekenloze) Molen van Stene, waarin af en toe 

tentoonstellingen doorgaan. 

Dit is een voormalige bovenkruier op een molenhuis uit 1852, ze werd niet meer 

hersteld nadat een wiek werd afgerukt tijdens een storm in 1927. 

 

Helemaal op het eind van het pad staat links het beeldje "Jantje van Stene" van 

kunstenaar Fernand Aneca. 

 

Het oude Stene-dorp is zeker een bezoek waard, en het is hier heerlijk vertoeven op een 

van de vele terrasjes of in een van de horecazaken.  

  



Het "NATUURVRIENDENPAD" (2025-v01) de Natuurvrienden (afdeling Oostende) blz. 5 / 15 
Korte fietsroute of dagwandeling 
 

*11* 
Sla linksaf en volg de Stenedorpstraat, zo kom je aan de St-

Annakerk van Stene.  

De mooie St-Annakerk van Stene is een der oudste 

gebedsplaatsen langs de Belgische kust. 

Waarschijnlijk was er eerst een houten kapel in de tijd toen de 

Noormannen kwamen plunderen en nadien werd een 

bakstenen kerk gebouwd, mogelijks in 1093 ofwel in 1253. 

In de 14
de

 eeuw werd een middenbeuk toegevoegd, maar de 

kerk raakte zwaar beschadigd tijdens het Beleg van Oostende 

(1601-1604). 

Tijdens de herstelling in 1625 kwam er nog een derde beuk bij (die datum staat in de westgevel van de noorderbeuk).  

 

Op het kerkhof achter de kerk vind je het graf van voormalig pastoor Joseph Gezelle, broer van Guido Gezelle, de 

gekende priester-dichter (°1830 +1899). 

Volg de Stenedorpstraat verder naar rechts en je komt langs de voormalige (grote) pastorie met voortuin. 

Net ernaast ligt "Cohousing Boldershof" in een gerenoveerde oude hoeve, met de "Tuinen van Stene" er achter. 

Aan een schuine T-splitsing sla je linksaf in de Schorredijkstraat. 

(( Als je wil, kun je eerst rechts indraaiien en iets verder opnieuw rechtsaf (over een brug) om de "Tuinen van Stene" te 

verkennen, een mooi natuurgebied in een historisch polderlandschap. 

Keer nadien terug naar deze T-splitsing. )) 

*12* 
Na ongeveer 150 meter sla je rechtsaf in de Schorrestraat.  

Aan je linkerkant heb je nogmaals zicht op "De Schorre". 

Een leuk wistjedatje: De bomen langs de Schorrestraat zijn nog 

geplant door leden van de Natuurvrienden Oostende in 1955 

n.a.v. het 100 jarig bestaan van de Internationale 

Natuurvriendenbeweging en waarbij een actie werd gelanceerd 

om 100.000 bomen te planten. 

Aan het 1
ste

 kruispunt sla je opnieuw rechtsaf in de Klemskerkestraat. 

Volg tussen velden en weiden (ongeveer parallel met de bebouwde kustlijn) tot aan het 2
de

 kruispunt (waar je niet meer 

rechtdoor kan). 

Sla rechtsaf in de Mantelweg, vlakbij de grens met grondgebied Snaaskerke. 
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*13* 
Volg die Mantelweg (een bochtige weg in zeer slechte 

toestand) tot het einde (net na een stenen brugje) en bereik zo 

de drukke Torhoutsesteenweg ongeveer waar die begint een 

bocht te maken.   

Die kromming wordt in de volksmond de "Kromme Elleboog" 

genoemd (zie ook het gelijknamige restaurant aan je 

linkerkant). 

Opgelet: Wees zeer voorzichtig aan dit gevaarlijke kruispunt 

zonder verkeerslichten ! 

Steek hier rechtdoor de drukke Torhoutsesteenweg over langs het fietspad. 

Aan de overkant sla je rechtsaf en volg 50 meter het fietspad (in tegenrichting) tot aan het 1
ste

 zijpad. 

Sla daar linksaf in het Heerwegpad. 

Opgelet voor het paaltje in ’t midden van dat pad ! (idem op het einde van het pad) 

*14* 
Aan het eerste kruispunt sla je linksaf in de Leemstraat.  

Ter hoogte van 2 boerderijen met generaties ervaring, de 

"Noordhoeve" en "Hof Ten Hullehove" buigt de Leemstraat 

naar Links. 

 *15* 
Blijf de Leemstraat volgen tot aan het 1

ste
 kruispunt.  

Hier staat een van de (weinig overgebleven) wegwijzers van de 

originele versie van ons Natuurvriendenpad uit 1972 dat werd 

ingewandeld n.a.v. het 35 jarig bestaan van de afdeling 

Oostende. 

Hij toont nog steeds de juiste route van ons pad. 

Draai (zoals de wegwijzer aangeeft) rechtsaf in de Legeweg. 

Hier zie je de luchthaven van Oostende voor je. 

Aan de afrastering van die luchthaven sla je linksaf in de Hogedijkweg. 

*16* 
Volg die bochtige betonweg, een hele tijd langs de afrastering 

rond het domein van de luchthaven en zo kom je aan de 

(tussen bomen verscholen) "Basteroenshoeve" met kern uit de 

18
de

 eeuw.  

Volg de Hogedijkweg verder tot het einde. 
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*17* 
Sla rechtsaf in de Flerikotstraat.  

Opgelet: Wees hier voorzichtig, want de Flerikotstraat is smal 

en soms druk, maar 100 meter verder neem je rechts een 

gescheiden fiets- en wandelpad. 

Even verder, aan een rotonde (met 3 straten), sla je rechtsaf 

nog steeds op het gescheiden fiets- en wandelpad, nu in de 

Kalkaertstraat. 

(( Eventueel kun je eerst aan de overkant (links) de 

"Flerikothoeve" gaan bekijken. 

Je kan daar het infobord met de historiek lezen of de "sage van Fleris" (hun duivelse boerenknecht) beluisteren. 

Die hoeve is sinds 2009 erkend als bouwkundig erfgoed, al heeft het geen agrarische functie meer. )) 

*18* 
Volg het pad mee naar als het naar links draait.  

Net na de 1
ste

 bocht zie je aan de linkerkant de rustieke hoeve 

"Groot Kalkaertsleen" uit de 18
de

 eeuw, met slotgracht en een 

oude rosmolen (aangedreven door paarden). 

De luchthaven ligt nu aan je rechterkant, met verderop de stad 

Oostende. 

*19* 
Volg het pad verder tot aan de volgende rotonde (dit keer met 

4 straten).  

Links ligt het "Sea Shopping Center" van Middelkerke. 

Aan deze rotonde stap/rij je (over de drukke 

Nieuwpoortsesteenweg) rechtdoor in de Kalkaertstraat, 

tussen campings naar de duinen. 

*20* 
Op het einde van de Kalkaertstraat staat nogmaals een van de 

(weinig overgebleven) wegwijzers van de originele versie van 

ons Natuurvriendenpad uit 1972.  

Ook deze wegwijzer toont nog steeds de juiste route van ons 

pad. 

Hier sla je (zoals de wegwijzer aangeeft) rechtsaf in de 

Duinenweg, deze weg loopt parallel met de zee aan de andere 

kant van de duinen. 

Opgelet: Vanaf hier zijn er vaak veel wandelaars en fietsers, wees dus voorzichtig en hoffelijk ! 
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*21* 
Volg de Duinenweg tot aan het openluchtmuseum 

"Atlantikwall Raversyde". 

Het bevat unieke relicten uit beide wereldoorlogen en een 

bezoek loont zeker de moeite. 

Het werd in 2022 bekroond met een European Heritage Award. 

Hierin staat ook de voormalige woning van Prins Karel (1903 - 

1983), hij was ook Graaf van Vlaanderen en zelfs even Regent 

van België (tussen 1944 en 1950). 

Wandel bij de ingang ook langs het 75 meter lange kustpanorama, met haarscherpe foto’s uit 1945. 

 

Dit openluchtmuseum is deel van het "Procinciedomein Raversijde", dat ook het museum "ANNO 1465", een cafetaria   

("Walrave") én een groot natuurgebied bevat. 

"ANNO 1465" is een archeologische site met getrouwe reconstructie van huizen in het Middeleeuws vissersdorp 

Walraversijde. 

*22* 
Voor de ingang van Atlantikwall Raversyde" sla je rechtsaf in 

het "Procinciedomein Raversijde". 

Volg het kronkelend grindpad tot aan het 1
ste

 zijpad aan je 

linkerkant. 

 

 

*23* 
Sla aan het 1

ste
 zijpad linksaf en volg dit betonnen pad door dit 

natuurpark, deel van het "Procinciedomein Raversijde", 

voorbij de "Avonturenspeelzone Testerep". 

Het echte Testerep was een (schier)eiland dat tot de 

middeleeuwen voor de Belgische kust lag. 

Hierop lagen de dorpen Westende, Middelkerke en Oostende. 

De dorpsnamen verwijzen naar het westelijk en oostelijk einde 

van deze "zandbank", met een kerk ongeveer in 't midden. 

Later kwamen er nog enkele dorpen - zoals Walraversyde - bij. 

Oostende kreeg stadsrechten. 

Een groot deel van het eiland werd echter verzwolgen door de zee tijdens de Sint-Vincentiusstorm van 22 januari 1394. 

Na dit drama werden de dorpen en de stad Oostende 500 meter landinwaarts heropgebouwd. 

Volg het pad verder tot het 1
ste

 kruispunt, je ziet hier reeds huizen van deelgemeente Raversijde voor je. 
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*24* 
Sla aan dit kruispunt linksaf en je komt terug aan de 

Duinenstraat, net bij het kerkje St.Rafaël (met Onze-Lieve-

Vrouwekapel uit 1961 ervoor).   

Het kerkje St.Rafaël is een noodkerk uit 1966, de definitieve 

kerk werd nooit gebouwd. 

Links naast het kerkje lag vroeger een camping, maar nu is dit 

een mooi stukje bewandelbaar natuurgebied. 

Boven de duinen zie je hier ook de luchtleidingen van de 

kusttram. 

Sla rechtsaf in de Duinenstraat. 

Opgelet: Hier mogen terug auto’s rijden ! 

Volg  de Duinenstraat voorbij dienstencentrum "Ter Yde", waarna de straat terug autovrij wordt en stap/rij verder tot 

aan de Dorpsstraat. 

Opgelet: Er staan meermaals paaltjes om auto’s het inrijden te beletten ! 

*25* 
Nog voor je aan de Dorpsstraat komt zie je al de toren van de 

"Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinen kerk" (in de volksmond gekend 

als het "Duinenkerkje"). 

De eerste vermelding van een kapel verwijst naar 1171. 

Deze kerk dateert van +- 1400, maar werd vaak vernield, 

gerestaureerd en deels herbouwd. 

Een bezoek aan dit kerkje loont zeker de moeite. 

Op het kerkhof ernaast ligt de beroemde Oostendse schilder 

baron James Ensor (1860 - 1949) begraven.   

 

Aan de Dorpsstraat sla je linksaf, (bergop) richting Zeedijk. 

Aan de verkeerslichten sla je rechtsaf en enkele meters verder 

steek je linksaf veilig over via de voetgangerslichten (met 

drukknoppen). 

Opgelet: Hier in 2 keer oversteken: eerst de autoweg en 

daarna de trambaan, met aparte voetgangerslichten. 
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*26* 
Op de Zeedijk sla je straks rechtsaf, richting Oostende 

centrum, maar kijk toch eerst even naar wat voor je ligt.  

Sinds 2023 ligt hier het nieuwe "Uitkijk- en Rustpunt Zeedijk 

Mariakerke", deel van het Europese project Eurocyclo dat het 

grenzeloos fietsen wil stimuleren. 

 

Hier zie je ook de eveneens nieuwe (met aangeplant helmgras) 

aangroeiende strandduinen om te vermijden dat het zand 

teveel wegwaait bij stormweer. 

Dit is een proefproject waarmee de kust ook beter beschermd wordt tegen wateroverlast, terwijl er ook waardevolle 

natuur gecreëerd wordt. 

Opgelet:  Fietsers dienen op de Zeedijk voorrang te geven aan wandelaars (zoals in elke wandelstraat). Wees hoffelijk 

voor elkaar. 

*27* 
Volg de Zeedijk voorbij het revalidatiecentrum BZIO / IMBO 

en blijf die dijk volgen ook als de tram er van wegdraait.   

Iets verderop staat op het strand (en soms in zee) het 

kunstwerk "Pilage of the Sea" (‘Plundering door de Zee’) van 

Rosa Barbera, voor Beaufort 2021. 

De sculptuur, een "steenmannetje" van opeengestapelde 

stenen zandzakken, vormt een visuele meetlat voor de 

klimaatverandering, waarbij elke steen een stad 

vertegenwoordigt die dreigt overspoeld te worden. 
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*28* 
Blijf de Zeedijk volgen en je komt aan je linkerkant voorbij een 

soort steile toren (uit grote stenen blokken) met daarachter 

een vrouw met wapperende sjaal. 

Dit is het beeldhouwwerk "Umbra" van kunstenares Herlinde 

Seynaeve. 

Het is een driedimensionale vertaling van het wereldberoemde 

schilderij "Duizeling" of "Vertigo" van de Oostendse 

kunstschilder Léon Spilliaert (1881 – 1946). 

 

Iets verder (aan je rechterkant) ligt de "Wellington Renbaan".  

Die "Wellington Hippodroom" is een paardenrenbaan uit de 

tijd van koning Leopold II. 

Het werd gebouwd op de terreinen van het "Fort Royal" (1811-

1812) uit de periode van keizer Napoleon. 

Het fort was echter niet klaar toen Napoleon de oorlog in 

Waterloo verloor en de Engelsen werkten het af en 

hernoemden het later naar "Fort Wellington" (de overwinnaar 

in Waterloo). 

Het fort werd dus nooit gebruikt en later ontmanteld. 

Iets verderop zie je het hotel "Thermae Palace" liggen (zie ook verder) en in de verte zie je ook de "Koninklijke Villa" 

staan, dit is nu een zorghotel. 

Nog iets verder ligt het Casino-Kursaal van Oostende en in zee zie je de Westelijke Strekdam die (samen met de 

Oostelijke Strekdam) de toegang tot de haven van Oostende beschermt. 

*29* 
Volg de Zeedijk en wandel of fiets langs de zeekant van het 

statige hotel "Thermae Palace" uit 1933, in Art Deco-stijl. 

Koning Leopold II liet dit thermaal instituut met 'badenpaleis' 

bouwen en het werd één van de belangrijkste kuuroorden in 

Europa.  

Talrijke adellijke families en zelfs de sjah kwamen genieten van 

de heilzame werking van de thermale bronnen. 

Begin jaren tachtig werden de thermale functies geleidelijk afgebouwd. 

Naast het " Thermae Palace " liggen de majestueuze "Koninklijke Gaanderijen". 

 Momenteel wordt dit prachtig erfgoed gestut in afwachting van grondige renovatie. 

 Ook het hotel-restaurant Thermae Palace heeft ooit betere tijden gekend en wacht op die renovatie. 
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*30* 
Volg de Zeedijk verder tot net voorbij de "Koninklijke 

Gaanderijen". 

Hier staat een ruiterstandbeeld van de gebroeders Courtens 

ter nagedachtenis van koning Leopold II. 

Het staat voor een bogenbrug die in de volksmond "de Drie 

Gapers" wordt genoemd. 

   * Ter info: Een gaper is in het Oostends dialect een (meestal) 

ronde doorgang onder een brug. 

     Zoals je aan de andere kant kan zien waren er oorspronkelijk 3 doorgangen (dus 3 gapers), 

     maar later werd voor de middelste gaper dit standbeeld gezet. 

 

Het ruiterstandbeeld werd gemaakt om koning Leopold II, als weldoener van Oostende, te eren. 

Het bevat verder 2 beeldengroepen: 

- "Hulde van de Oostendse vissersbevolking" en 

- "Dank van de Kongolezen t.o.v. Leopold II om hen te hebben bevrijd van de slavernij onder de Arabieren". 

De groep met de Congolezen is erg controversieel gezien de vele wandaden tijdens zijn koloniale regime waarbij ze zeker 

niet bevrijd werden, integendeel. 

Als protest tegen de rol van koning Leopold II in Congo Vrijstaat zaagde actiegroep "De stoeten Ostendenoare" in 2004 

een hand af van een (zogezegd) 'dankbare Congolees'. 

Aan de andere kant van dit standbeeld (langs de Zeedijk) liggen de "Venetiaanse Gaanderijen" waar veel 

fototentoonstellingen doorgaan die vrij te bekijken zijn. 

Op het einde ervan is er ook een museum én een restaurant met dezelfde naam. 

Maar aan dit standbeeld sla je rechtsaf, door 1 van de 2 overgebleven gapers en je komt zo in de Koninginnelaan. 

Aan je linkerkant is een deur die toegang geeft naar het 

Koningspark (met Japanse Tuin " Shin Kai Tei") en de 

"Koninklijke Villa". 

Aan je rechterkant ligt een nieuwe groene ruimte - op de plaats 

waar vroeger het (intussen afgebroken) stedelijk zwembad 

stond - met daarachter het hotel "Thermae Palace" en 

verderop de "Wellington Renbaan".  

Neem hier de LINKERKANT van deze (brede) weg en steek zo 

rechtdoor de drukke Koningin Astridlaan (met trambaan) 

voorzichtig over via het zebrapad. 

Volg daarna de brede wandel- en fietsboulevard aan de linkerkant in de Koninginnelaan tot aan het groot kruispunt 

"Petit Paris". 

Opgelet:  Ook op deze wandelboulevard dienen fietsers voorrang te geven aan wandelaars. 

Blijf dus hoffelijk voor elkaar. 
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*31* 
Je bent nu aan een groot kruispunt waar 3 grote straten elkaar 

kruisen en zo een driehoekig plein maken dat officieel 

naamloos bleef, maar al altijd door iedereen "Petit Paris" 

wordt genoemd.  

Hier was indertijd de eindhalte van de diligences uit Parijs. 

Die 3 kruisende straten zijn Koninginnelaan, 

Nieuwpoortsesteenweg en Torhoutsesteenweg. 

Op de hoek aan je rechterkant (Koninginnelaan X 

Nieuwpoortsesteenweg) staat het prachtig gerenoveerde "Le Châtelet" uit 1885 (met Cupido beeld), een voormalig hotel 

in eclectischs stijl en sinds 1994 een beschermd gebouw. 

Je bent hier dan ook in de Oostendse Belle Époquewijk. 

Stap/rij verder en dankzij de voetgangerslichten kun je in 2 keer veilig het kruispunt "Petit Paris" oversteken. 

*32* 
Volg de wandel- en fietsboulevard in de Koninginnelaan en je 

komt eerst voorbij een monumentale "Stenen Bank", een 

typisch Jugendstil-monument in arduin naar een ontwerp uit 

1898-99.  

Het betreft echter een in China gemaakte replica uit 2004, 

nadat het origineel in 1971 verdween om plaats te maken voor parkeerruimte. 

Mogelijks werd de originele bank tot puin geslagen en gebruikt als vulling van een gat in de zeedijk. 

*33* 
Net daarna kom je langs deze wandel- en fietsboulevard aan de 

"Koninklijke Stallingen" (op je linkerkant).  

Bewonder dit houten gebouw uit 1904 in Scandinavische stijl, 

gekenmerkt door een vermenging van Vikingstijl met Art 

Nouveau. 

Ondanks de naam is het nooit gebruikt als Koninklijke 

paardenstal, het had al meerdere bestemmingen en is nu een 

sportcentrum. 

Het wordt soms ook "Noorse stallingen" genoemd omdat de 

ontwerper (Finn Ivar Andreas Knudsen) ook het Noors paviljoen voor de wereldtentoonstelling van 1900 in Parijs 

ontwierp. 

     Het noordelijk deel van dit prachtig erfgoed is recent volledig gerenoveerd ! 

    (Hopelijk wordt ook de rest van deze noodzakelijke renovatie binnenkort afgewerkt). 
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*34* 
Blijf de wandel- en fietsboulevard in de Koninginnelaan volgen 

tot aan een splitsing, waar je schuin links de Groendreef 

indraait naar een brug over de Verenigde Natiënlaan.  

Opgelet: Hier eindigt de fietsboulevard, fietsers moeten hier 

oversteken om aan de rechterkant van de weg te rijden ! 

>> Wandelaars blijven rechtdoor het voetpad volgen. 

Na die brug volg je de weg mee naar rechts en wandel of fiets 

je langs het Maria Hendrikapark (in de volksmond beter gekend als  " ´t Bosje"). 

Net als de Groendreef een haakse bocht naar rechts maakt, ligt schuin links (bijna rechtdoor) voor je een parking. 

Opgelet: Fietsers, wees hier zeer voorzichtig bij het oversteken en let op voor tegenliggend verkeer dat achter de hoek 

kan komen ! 

*34: EINDE* 
Op het einde van die parking, naast het Maria Hendrikapark 

("´t Bosje"), staat ons monumentje van de Natuurvrienden 

Oostende.  

 

Je bent dus terug waar je gestart bent. 

Dit is ook het einde van deze  dagwandeling of korte fietsroute 

het "NATUURVRIENDENPAD". 

 

Hopelijk heb je ervan genoten. 

 

 

Info over onze vereniging vind je op onze website https://www.denatuurvriendenoostende.be/ 

  

https://www.denatuurvriendenoostende.be/
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